
Ooo.. Wat is dat precies?Ik wil graag seks met jou! Oke, vooruit dan..

Ik ben bang
Ik had het niet moeten doen

ik durf het tegen
niemand te vertellen

Als �ener deed ik wat ik wilde, als ik iets moest doen wilde
ik het niet meer.

Ik ontmoe�e een hele leuke man. Bij hem voelde ik me 

bijzonder en speciaal. Ik voelde me geliefd.

Bij hem in huis mocht ik zelfs op bed sigaretjes roken, heerlijk!

Hij wilde graag seks met mij, ik wist niet wat het was maar
vond het wel erg spannend. Ik voelde me gewild door hem.

Ik twijfelde wel maar wilde het toch proberen, hij nam het
voortouw hierin.

Fijn vond ik het helemaal niet en wilde graag stoppen. 
Dat heb ik heel erg duidelijk gezegd.

Hij luisterde niet naar mij en ging door, ik kon niets doen.

Ik was hierna heel bang. Durfde het tegen niemand te zeggen. 
Ik schaamde me, en had erge spijt.

Deze ervaring hee� mijn vertrouwen erg geschaad. 
Al is het lang geleden, het hee� mijn leven sterk beïnvloed.

Inmiddels durf ik er met sommige mensen over te praten, en dat 
hee� mij geholpen. Ik kan er mee leven. Graag wil ik andere
vrouwen vertellen over mijn ervaringen zodat zij er hopelijk
iets aan hebben en weten dat het iedereen kan overkomen.

Mijn ouders zouden hem vast a�euren, omdat hij veel ouder is! 
Dus loog ik. Ik zei dat ik ging sporten. Maar ik ging stiekem met 
hem naar zijn huis.


